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Vrijdag 23 augustus 

Frieda en Nicoline vertrekken samen met Angela en Richard vanuit Arnhem en 

halen John in Veenendaal op. Met z’n vijven rijden we vlot naar de Mac 

Donalds in Den Helder. Daar zijn Theo en Jan net met de taxi aangekomen.  

Kort daarna komen Gerland en Johan ook aan in Den Helder.  

Wanneer alle koffers en 

tassen zijn ingeladen en 

iedereen in de bus zit, 

kunnen we vertrekken 

naar de veerhaven voor 

de boot naar Texel.  

We missen net de boot van half vier. 

  

 

 

Tijdens het wachten nemen 

Jan, John en Johan samen met 

Nicoline een kijkje op het 

opstelterrein.  
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Vijf minuten voor 4 uur rijden we 

de veerboot op. De overtocht 

duurt maar 25 minuten en we 

blijven met z’n allen in de bus.  

We zien dus geen zee en hebben 

alleen maar last van piepende 

autoalarmen.  

Maar dat gaan we later deze week 

nog wel inhalen… 

Vanaf de boot rijden we naar de Cocksdorp, helemaal aan de andere kant van 

Texel.  We krijgen een mooi huis, nummer 403, lekker dicht bij het zwembad, 

de parkwinkel en de bowlingbaan.  

Bij de rode cirkel is ons huis en hiernaast 

en hierboven zie je ons huis en het 

terras met een heleboel stoelen en 2 

ligbedden. Het huis heeft ook een sauna 

en dat lijkt Johan wel lekker. 
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Als we de kamers hebben verdeeld is 

het tijd voor een kopje koffie of thee.  

Daarna gaan we aan de soep met 

een broodje hamburger, dat heeft 

Nicoline voor ons gemaakt. En dat 

gaat er goed in.  

Na het eten gaan we plannen maken, 

wat we deze week gaan doen en wat we 

lekker vinden om te eten. Er wordt van 

alles genoemd: Naar de ponymanege, 

huifkartocht, varen en zeehonden 

kijken, winkelen, zwemmen, bowlen, 

naar het strand en natuurlijk uit eten. 

Volgens Tendens is het een rustig aan 

vakantie. Nou dat zullen we nog wel 

eens zien! 

Vanavond gaan we in ieder geval 

niets meer doen, behalve een beetje 

voor de TV hangen. 
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Zaterdag 24 augustus 

Vandaag gaan we eerst uitslapen, hoewel…uitslapen dat lukt niet iedereen, 

sommigen zijn al om 7 uur klaar wakker en zitten al vroeg beneden. Daarna 

gaan we op ons gemak ontbijten met een lekker gekookt eitje. 

Tijdens de koffie blijkt dat Richard en Theo fanatieke legpuzzelaars zijn. Maar 

hoe moet dat nu met maar 1 grote tafel? 

Om 10 uur begonnen en om 

half 5 is de puzzel af. En ze 

hebben echt niet de hele 

dag zitten puzzelen! Daar 

moeten we iets op 

verzinnen.  

Bij de parkwinkel kopen we 

kaarten en vinden we een 

pallet, die mogen we vast 

wel lenen.  

Met twee stoelen en een vuilniszak is het een 

prima puzzeltafel. Angela probeert hem vast uit.  
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De kaarten worden meteen geschreven, 

dan is dat ook maar weer klaar. 

Nicoline heeft lekkere broodjes gekocht 

voor de lunch. Die gaan er wel in!  

 

 

 

 

 

Daarna gaan we met z’n allen boodschappen doen. Maar het is nog vroeg in de 

middag en we hebben tijd genoeg om eerst langs Manege Elzenhof te rijden.  

John heeft daar vroeger geholpen 

en wil graag oude bekenden 

opzoeken.  

Terwijl John zijn bekenden op 

zoekt, gaan de anderen de 

pony’s aaien. We vinden het 

verrassend leuk. 
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Tot slot laten we een groepsfoto maken. 

 

Nicoline kookt voor 

vanavond pasta met rode 

saus en salade. Met 

loempia’s en bitterballen 

als voorafje. 

Vanaf vandaag weten we 

wie de sterkste man in 

huis is: 

Jan  

 

Jan krijgt de pot augurken open! 
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Op de foto hiernaast zijn de pannen 

nog vol. Maar het duurt niet lang en 

zijn ze allemaal leeg.  

Na het eten is het tijd voor een 

avondwandeling. En we gaan meteen 

de kaarten op de bus doen. 

 

 

 

 

 

 

 

’s Avonds 

daagt 

Richard 

ons uit 

voor een 

spelletje.  
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Zondag 25 augustus 

Vanmorgen gaan we met z’n allen 

naar het zwembad op het park.  

Gerland en John houden niet van 

zwemmen en Johan is zijn 

zwembroek vergeten. Zij hebben 

een speciale plaats aan de rand 

van het zwembad en passen op de 

spullen.   

De zwemmers spelen met een 

bal en proberen de glijbaan uit. 

Theo gaat als eerste en daarna 

gaan Richard, Nicoline en Jan 

ook. 

We hebben genoeg geplonsd en gaan naar 

huis voor een snelle lunch, boterhammen 

uit het vuistje. Want we zijn nog heel wat 

van plan vandaag.  
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We gaan vanmiddag 

namelijk doen wat 

we vrijdag gemist 

hebben:  

Een kijkje nemen op 

de veerboot van 

Den Helder naar 

Texel.  

We stappen op 

Texel op de boot en 

laten ons lekker 

heen en weer varen. 

We staan eerst op het 

achterdek en varen weg 

van Texel. 

 

 

 

Daarna zien we de andere 

boot, die naar Texel toe 

vaart. 

 

We blijven op de 

boot.   

Als de boot in 

Den Helder is, 

lopen we naar de 

andere kant van 

de boot. 
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Nu staan we lekker in de zon en kijken richting Den Helder. 

We zien de marinehaven van Den Helder en de auto’s, die naar Texel willen, de 

boot op rijden.  
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We zijn weer terug 

op Texel.  

Terwijl Frieda de 

bus haalt, zwaait 

de rest de boot 

uit. 

 

 

 

 

 

We gaan vandaag ook nog uit 

eten, naar de pizzeria in Den 

Koog.  

Maar er is nog tijd genoeg 

voor een terrasje. En Johan 

koopt nog even een mooie 

blauwe zwembroek en Angela 

teenslippers met glitters.  
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Bij het café staan allerlei mooie oude motoren en ook een oude vrachtauto. 
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De pizzeria is speciaal geselecteerd 

omdat ze ook Pizza Shoarma serveren. 

De lievelingspizza van Johan en Theo.  

 

 

 

En natuurlijk een lekker ijsje toe.  
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Maandag 26 augustus 

Gisteren was het een 

drukke dag dus we doen 

vanochtend rustig aan.  

 

De actievelingen doen 

een flinke ochtend- 

wandeling over het park. 

 

 

Vanmiddag gaan we naar Den Burg.  

Het winkelen wil niet erg 

lukken, maar bij de VVV 

hebben ze leuke Texel T-shirts 

en Richard koopt ook nog een 

mooie rugzak voor aan de 

rolstoel.  

 

 

Terwijl er in de VVV druk gepast wordt, wachten Johan en Theo buiten op een 

bankje. Daarna is het tijd voor een patatje.  

Tegenover de snackbar is de kerk, wie wil kan daar een kaarsje branden.  
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We eten vanmiddag vroeg 

want om 19 uur gaan we 

bowlen. Johan en Jan 

dekken alvast de tafel.  

Theo legt nog snel even 

een stukje aan. 

 We eten vanavond 

bloemkool, sperziebonen, 

gebakken aardappelen, 

worstjes met jus en 

kaassaus. 

 En natuurlijk een 

toetje. 
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We zitten allemaal klaar voor de 

bowling.  
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We laten allemaal verschillende bowlingstijlen zien. 
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Na een uur bowlen is de 

eindstand: 

1. Gerland : 132 punten 

2. Theo : 126 punten 

3. Jan : 120 punten 

 

 

 

 

 

Dinsdag 27 augustus 

Vandaag gaan we met 

een huifkar naar de 

Sluftervallei. We 

moeten om 10 uur bij 

de opstapplaats zijn. 

Maar dat lukt ons 

makkelijk en we zitten 

geduldig te wachten op 

de bankjes.  

En daar komt hij aan! 
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We rijden met de 

huifkar de duinen in 

tot aan de Slufter- 

vallei. 

De meesten van ons 

zijn al vaker met een 

huifkar op Texel 

geweest. Maar de 

tocht is ook vandaag 

weer prachtig. 
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  Achter John zie je een typische 

Texelse schapenboet (halve schuur) 

 

Bij de Sluftervallei gaan we allemaal uit 

de huifkar en krijgen we koffie en thee. 

 

Een mooie gelegenheid om bij 

de paarden te gaan kijken  
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Op de terugweg krijgen 

we een borrel 

aangeboden. 
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Bij thuiskomst eten we 

de overgebleven pizza 

van zondag als lunch.  

Daarna houden een 

aantal mensen een 

siësta.  

 

Ondertussen nemen Frieda en 

Jan een kijkje op de 

uitkijktoren op het park. 
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Het wordt steeds mooier weer en we gaan aan het eind van de middag een 

kijkje nemen op het strand vlak bij het park.  

 

 

Angela, Jan en Frieda 

willen wel even met de 

voetjes in het water.  

De rest bekijkt de zee 

liever van een 

afstandje  

 

 

 

Als we van het strand 

aflopen zien we een 

leuke strandtent met 

live muziek. 

 

 

Daar gaan we nog wat 

drinken.  
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Een Ierse zanger 

met gitaar speelt 

en zingt voor ons.  

Een biertje of een 

cola erbij geeft 

een heerlijk 

zomers gevoel. 

  

 

 

 

 

’s Avonds eten we 

bami met alles erop 

en er aan.  
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Woensdag 28 augustus 

De week is al half om, maar we hebben nog steeds het “welkomst” gebakje van 

Tendens niet gehad. Het is vandaag mooi vliegweer dus een goed moment om 

koffie met appelgebak te nemen op het terras van het vliegveld van Texel.  

Vanaf het terras 

kunnen we mooi de 

vliegtuigen zien 

opstijgen en landen. 

 

We zien ook nog 

parachutespringers. 

 

 

Tenslotte maken we nog een paar leuke groepsfoto’s. 
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Daarna gaan we naar huis en eten een boterham met gebakken ei. Behalve 

Johan, hij neemt kaas, want hij lust geen ei. We hebben namelijk nog een plan 

voor vandaag: we gaan met de boot de Vriendschap mee, zeehonden kijken.  

 

 

De Vriendschap 

vertrekt van het 

noordelijkste 

puntje van 

Texel. 

 

Als wij bij de 

steiger 

aankomen ligt 

de boot al klaar.  
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Via een lange 

steiger komen 

we op de 

boot. 

Als we op de 

boot zijn, 

trakteren 

Angela en 

Richard op 

een blikje cola 

of sinas.  

Dat is lekker 

met dit mooie 

weer.  

Het is prachtig 

windstil weer, dus 

dat hebben goed 

getroffen. 

We hebben de 

vuurtoren van de 

Cocksdorp gezien.  

En een heleboel 

zeehonden.  

Kijk maar….. 
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Wist je dat zeehonden 

alleen via hun staart en kop 

kunnen afkoelen? Daarom 

liggen ze als een banaan.  
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Helaas, de boottocht is na 1 ½ uur 

voorbij. Bij thuiskomst gaan Johan, 

Richard, Angela en Jan samen met 

Frieda naar het zwembad. Johan kan 

zijn nieuwe zwembroek uitproberen. 

John gaat mee als toeschouwer. 

Thuis bakt Nicoline een hele stapel 

pannenkoeken en legt Theo het 

laatste stukje van de Texel puzzel.  

We eten soep met pannenkoeken en halen een ijsje als toetje. Daarna maken 

Angela, Richard, Johan en Frieda nog een avondwandeling. 
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Donderdag 29 augustus 

Vandaag gaan we naar alle 

plaatsen die we van plan waren 

maar nog niet geweest zijn: Naar 

de kringloopwinkel in Den Burg, 

op de foto zie je al onze aankopen,  

naar Oudeschild, kibbelingen eten 

en via de waddenzeekust naar de 

vuurtoren rijden.   
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Nicoline staat al boven aan de 

dijk en lokt iedereen met een 

snoepje naar boven.  

In de verte zien we de 

vuurtoren, dichterbij gaat niet 

lukken want alle 

parkeerplaatsen waren vol. 

Natuurlijk gaan we de laatste avond uit eten, in een restaurant in de duinen.  
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Als we weer in het huisje zijn, gaan 

we samen alle foto’s, die Frieda en 

Nicoline gemaakt hebben, op de 

televisie bekijken.  

Nicoline schrijft de 

vakantieherinneringen 

en reikt ze uit.  Daarna 

proosten we op een 

geslaagde vakantie. 

Vrijdag 30 augustus 

Vandaag is het inpakken en wegwezen. Frieda pakt de 

bus in en we varen met de boot van 10 uur naar Den 

Helder. We zien de boot naar Texel door het raam. 

In Den Helder nemen we 

afscheid van Gerland, 

Johan, Theo en Jan. John, 

Angela en Richard reizen 

mee naar Arnhem. Een 

lange reis met veel files.  

Lieve mensen,  

Wij vonden erg leuk 

om met jullie naar 

Texel te gaan.  

We hebben samen 

heel veel leuke dingen 

gedaan op deze 

“rustig aan” reis.  

Wij hopen dat jullie met veel plezier terug kijken op deze vakantie op Texel.  

Lieve groet van Nicoline en Frieda. 


